
De Nederlandse Geloofsbelijdenis                  Artikel 36  

De Overheid, een gave van God 
De kerk spreekt in haar belijden niet alleen over haar eigen doen en laten (eredienst, sacramenten, kerke-

lijke ambten, etc), ze spreekt, in navolging van de bijbel, over alle facetten van het leven. Om alle facetten 

van het leven te bestrijken heeft God op tweeërlei terreinen ambten ingesteld. Namelijk op het terrein van 

de kerk en van de overheid. Vandaar dat de NGB het heeft over het ambt van de overheid. De 

overheid is Gods dienares, om op aarde Zijn bevelen uit te voeren. Zij heeft haar taak, haar 

gezag niet vanuit zichzelf, maar van God ontvangen. Zij is Gods gezagsdrager op aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Een eigentijdse weergave:  Artikel 36: De overheid 

Wij geloven dat God de overheid heeft ingesteld om door goede wetten het kwaad te bedwingen en ervoor 

te zorgen dat er orde, recht en rust heerst onder ons volk. Het is nodig dat zij optreedt tegen het kwaad, om 

haar onderdanen te beschermen. Het behoort ook tot de taak van de overheid om het rijk van de duivel in 

de maatschappij tegen te gaan en uit te roeien. Om tegenover de afgoderij op te komen, voor de geboden 

van God en voor het respectvol omgaan met elkaar. Het Koninkrijk van Jezus Christus dient zij te 

bevorderen en het evangelie te laten preken.  

Op deze wijze kan er in ons land ondanks de zonde iets oplichten van het komende Koninkrijk van God. 

God wil ook dat we de overheid gehoorzamen in alles wat niet strijdt met zijn wil. Daar hoort ook bij dat 

we belasting betalen. Allerlei vormen van politieke en religieuze agressie wijzen we als on-Bijbels van de 

hand.                                                                           (uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Oplosssing:      .  .        .  .  .  .  .  .  .  .         .  .  .  .         .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Om over na te denken: 

� De overheid draagt het zwaard (Rom. 13:4), en de kerk kent het zwaard van de Geest (Ef. 6:17).  

Wat verstaan we hieronder? Wat zijn de beide verschillen?  

� Hoever reikt het gezag van de overheid als het gaat om vrijheid van onderwijs en van meningsuiting? 

� Wie is momenteel onze burgemeester, en hoeveel wethouders heeft de gemeente van Strijen? 
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                                                  ‘De overheid is immers Gods dienares, u ten goede’, Romeinen 13:4a. 

 

 

Theocratie - regering naar de inzettingen van God 
Democratie - regering naar de wil van het volk  
Aristocratie - regering door de ‘voornaamsten’ van het volk 
Dictatuur - regering door één persoon of partij  
Anarchie - geen regering, ieder doet wat goed is in eigen oog 

Dankzij de overheid leef jij 

in een land waarin je de 

gelegenheid hebt om God in 

alle rust te dienen 

Laten we de leden van de overheid 

opdragen in ons persoonlijk gebed,       

juist als we vinden dat ze op bepaalde 

punten steken laten vallen.                                             

Laten we vooral bidden of de                

H. Geest de gezagsdragers vult met 

wijsheid, oprechtheid en nederigheid. 


